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29 september 2024 

  

     Voorganger: Ds. F. Schipper 

     Organist: dhr. J. Westerbeek 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aanvangslied: 100  Juich Gode toe 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

  

Stilte, bemoediging en groet 

 



Gebed 

 

Lied: 910: 2   Goddank, wij overdenken  
 

Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

 

Onderricht 

 

Lied: 273   Loof God, die zegent al wat leeft 

 

Loof God, die zegent al wat leeft, 

der hem´len Heer is Hij, 

die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 

 

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 

dat het ten hemel toe moet gaan, 

en gaat in eeuwigheid. 

 

Loof God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal 

houdt Hij bij ons zijn hof. 

 

 

 



Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 

Ik loof U die mijn leven draagt, 

o lieve God, ik kom. 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed 

 

Schriftlezing:   Jesaja 25:6-8 

 

Lied: 111: 3   Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs 

 

Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 

zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs, 

steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 

Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 

Het land waarin de afgod troont, 

wilde Hij aan de zijnen schenken. 

 

Schriftlezing:  Lucas 14:15-24 

 

Lied:111:6   Van alle wijsheid het begin 

 

Van alle wijsheid het begin 

is: vrees de Heer met ziel en zin, 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 

Preek 

 

Lied: 657   Zolang wij ademhalen 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 



waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

 

 

 

 

 

 



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Lied: 705:1   Ere zij aan God 

 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte:    1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

 

Lied: 534   Hij die de blinden weer liet zien 

 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 



 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief   
 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. R. Dogger, Kanaalweg, Schoonebeek, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

- Dhr. K. Lanjouw, Schakelpad, is opgenomen in het UMC Groningen.  

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis te Emmen. 

 

Soms lijkt verdriet en moeite zich op te stapelen. Binnen de gemeente, 

binnen het gezin of in een familie. Dan is bidden soms zoeken naar 

woorden. Maar ook het weten dat God er is en tegelijk het roepen om 

de ervaring van zijn nabijheid. Elkaar tot troost zijn kan verlichten, 

ook zonder woorden of alleen maar door een zakdoek aan te reiken… 

(tekst: Margriet Lenglet) 

 

troost is 

nabijheid die ruimte laat 

 

de tranen zien 

al zijn ze niet vergoten 

de tranen drogen 

pas als de schreiende 

je de zakdoek reikt 

de tranen verdragen 

omdat ze moeten stromen 

 

troost is  

nabijheid die ruimte laat 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

De komende twee weken (21 sept – 4 okt.) heb ik vakantie. Er is dan 

geen open inloop op dinsdagmiddag. Mocht u een predikant nodig 

hebben, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de scriba, 

Mw. Hilly Lanjouw tel. 06 29 07 71 67 

 

 

 



Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad en 

Mevr. T. de Vries, Tussenpad 

 

Bericht van de taakgroep beheer….. 
 

In verband met ziekte van mevrouw Gini Kuper heeft de taakgroep 

beheer in overleg met haar besloten de financiële administratie over te 

dragen aan het Kerkelijk bureau Salland. Dit bureau werkt o.a. vanuit 

Emmen. 

Mevr. Kuper heeft vele jaren deze administratie op voortreffelijke 

wijze voor de Zuiderkerk verzorgd. 

Hiervoor zijn we haar veel dank verschuldigd. 

We proberen de overdracht zo vlot, goed en soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

U begrijpt dat er hiervoor best het nodige geregeld moet worden. 

Collectemunten kunnen voorlopig tot nader bericht gehaald worden bij 

de familie Lanjouw, Valkeniersweg 3. 

Giften voor Beheer kunnen voorlopig gebracht worden bij Ginus Oostingh, 

Tussenpad 22. 

We houden u op de hoogte. 

 

Postadres:  

Vaart Z.Z. 86, 7833 AD Nieuw-Amsterdam. 

Met vermelding van betreffende taakgroep. 

Van alle mutaties dient bericht te worden gezonden aan de scriba 

van de kerkenraad. (Adreswijzigingen, geboorte, 

huwelijksaankondigingen, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sam”s kledingactie 

De jaarlijkse kledingactie is op 

zaterdag 12 en 19 oktober van 10.00 

tot 12.00 uur.  

U kunt uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86. in 

Nieuw-Amsterdam, 

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed 

kunt u inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel apart. 

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens 

en tafelkleden aan. 

Dit jaar is de opbrengst voor Stichting Leergeld. In Nederland groeit 1 

op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen 

aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel normaal zijn. De missie 

van Stichting Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen” Stichting 

Leergeld zorgt voor schoolspullen, zwemles, laptop e.d.. 

Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te 

nemen en hopen op een mooie opbrengst 

De Diaconie. 

 

Kliederdienst  

Zondag 13 oktober a.s. er om 10.00 uur een Kliederdienst in de 

Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam. 

Deze dienst is georganiseerd door Kerken 

met Vaart. 

Het belooft een bijzondere dienst te worden. 

Goochelaar Jan houdt namelijk een 

‘goochelpreek’ met als thema: 

Wees jezelf! 

Wie ben jij? 

Een boeiende vraag die mensen steeds weer bezig houdt. We vinden 

het tegenwoordig belangrijk om 'onszelf te zijn'. Maar durven we dat 

wel? Op Sociale Media zie je allemaal mensen die zichzelf mooier 

maken, stoere kunstjes kunnen of beroemd worden met niets. 

De andere kant van het verhaal hoor je niet. Feit is dat veel mensen 

zichzelf niet mooi vinden. Of ze worden gepest. En wie heeft er geen 

minderwaardigheidsgevoel? Dus doen we onszelf vaak mooier voor 

dan we zijn. We zetten een masker op en zijn niet echt onszelf. In deze 

voorstelling zet goochelaar Jan het masker af: Het gaat om je 



binnenkant! Jong en oud worden erg aangesproken door de visuele 

manier van vertellen! 

Iedereen is van harte welkom!!!  

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 4 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 6 oktober Gezamenlijke dienst K.m.V Zuiderkerk 

Voorganger:  Ds. E. Wisselink 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

   2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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